
BRICKTOP 

  

OMROEPERSSTEM 

Negro. Black. Coloured. Negerin. Zwarte. Nègre. Noir. Woorden die we soms niet 

meer kunnen gebruiken, die we moeten vertalen. Soms hebben we het gevoel dat 

we woorden tekort komen... 

En dus kiezen we ervoor om dit verhaal door middel van muziek te vertellen. 

Dit is "Chez-Bricktop", door Claron McFadden en Claire Chevalier. 

Dit is het Klarafestival en we zijn in Bozar. Dit is een muzikale uitzending die zijn 

naam ontleent aan een beroemde Parijse club, aan een verhaal dat we vanavond 

gaan vertellen. 

Blijf kijken en wees welkom bij "Chez Bricktop"! 

  

CLARON 

Hallo allemaal. 

Wij zijn Claron McFadden... 

CLAIRE 

...en Claire Chevallier. 

CLARON 

En dit is "Chez-Bricktop", een muzikale uitzending gewijd aan een grote zwarte 

artiest... 

CLAIRE 

Eigenlijk is ze een Afro-Amerikaanse artieste... 

CLARON 

Eigenlijk is ze deels Afro-Amerikaans, 

deels Iers-Amerikaans, 

CLAIRE 



Ja... een artiest die Ada Bricktop heette. 

Aan het begin heb je een stuk gehoord dat Django Reinhardt opdroeg aan deze 

artiest, genaamd "Bricktop". 

CLARON 

Ada Smiths bijnaam "Bricktop", afgeleid van haar vuurrode haar, was symbolisch 

voor zowel haar opvliegende karakter als haar uitbundige persoonlijkheid. 

CLAIRE 

Ze heeft de twee kanten van haar identiteit met hart en ziel omarmd en stond er tot 

in 1970 op dat mensen haar zouden aanduiden als een zwarte. 

CLARON 

Een neger. 

CLAIRE 

"Oh, zeg niet 'zwart'! 

CLARON 

Wat? 

CLAIRE 

"Zeg niet 'zwart', zei ze. 

CLARON 

(Ah ja, ze zei: Ik haat de term 'zwart'. Ik ben 100 procent Amerikaanse neger met 

een Iers temperament. 

CLAIRE 

Deze vaudeville artiest werd ondernemer, 

CLARON 

die Cole Porter ooit een "keizerin" noemde. 

CLAIRE 

werd een van de beroemdste Afro-Amerikaanse artiesten in Europa in het begin van 

de twintigste eeuw. 



CLARON 

In het cabaret Le Grand Duc... 

CLAIRE 

... op rue Pigalle 52, in het hart van Montmartre in Parijs... 

CLARON 

... ze heeft een aantal beroemde Amerikaanse expats ontvangen... 

CLAIRE 

... Parijse socialite... 

CLARON 

... en Europese royalty’s. 

Bovendien behaalde ze een enorm economisch succes door op te treden op de 

cocktailparty's van Cole Porter, 

CLAIRE 

waar ze veel van Porter's vrienden leerde hoe ze de Charleston, de Black Bottom en 

andere populaire dansen gerelateerd aan "afrikaans-amerikaanse" muziek, met 

name Jazz, moesten dansen. 

CLARON 

Uiteindelijk werd ze zo succesvol dat ze haar eigen nachtclub bezat en uitbaatte: 

CLAIRE 

Chez Bricktop 

CLARON 

Chez Bricktop, op 66 Rue Pigalle. 

Dit is dus onze Chez Bricktop. Vanavond nodigen we een heleboel zwarte en witte 

kunstenaars uit die op verschillende manieren verbonden zijn met Ada Bricktop en 

natuurlijk met ons allebei. 

CLAIRE 

We beginnen met een beroemd nummer dat Cole Porter speciaal voor Ada Bricktop 

heeft gecomponeerd, "Miss Otis Regrets". 



Luister hoe ze het vertelt in haar eigen woorden... 

  

CLARON als Ada Bricktop 

Dames en heren, ik moet jullie iets vertellen over deze grote meneer die dit nummer 

speciaal voor mij heeft geschreven. Hij had jarenlang een speciale tafel bij mij in 

Parijs en hij schreef veel van zijn liedjes praktisch buiten de plek waar hij 's ochtends 

naar huis ging. Natuurlijk werd ik niet gevraagd om ze te zingen omdat, zoals je 

weet, ik geen zanger ben, maar na een paar jaar kwam hij eindelijk op een avond en 

hij zei: schatje, ik heb een liedje voor jou. Ik zei: wat? Hij zei: ja. Ik zei: wat is het? Hij 

zei: Het spijt Miss Otis dat ze vandaag niet kan lunchen. Ik zei: waar heb je dat in 

vredesnaam vandaan? Hij zei: nou, toen we het laatst allemaal over iemand hadden 

die gelyncht was en jij zei: nou, ze zullen morgen niet lunchen of zoiets en, Claire, 

als ik je over Miss Otis vertel, moet ik je ook vertellen dat de heer die het voor mij en 

voor miljoenen heeft geschreven de grootste van de grote componisten is, de heer 

Cole Porter! Alles goed Claire? 

  

MISS OTIS 

Het spijt Miss Otis dat ze vandaag niet kan lunchen, mevrouw. 

Miss Otis vindt het jammer dat ze vandaag niet kan lunchen. 

En het spijt haar dat ze is vertraagd, 

Maar gisteravond in “Lover’s lane” 

Ze is afgedwaald, mevrouw. 

Het spijt Miss Otis dat ze vandaag niet kan lunchen. 

Toen ze wakker werd en zag 

Dat haar droom van liefde weg was, mevrouw, 

Ze rende naar de man 

Die haar zo ver op een dwaalspoor had gebracht. 

En van onder haar fluwelen jurk 

Ze trok een pistool en schoot haar minnaar neer (hij had het moeten zien 

aankomen), mevrouw. 



Het spijt Miss Otis dat ze vandaag niet kan lunchen. 

Toen de menigte kwam en haar 

uit de gevangenis sleepte, mevrouw, 

Ze hebben haar opgeknoopt 

Op de wilg aan de overkant. 

En het moment voordat ze stierf 

Hief ze haar mooie hoofd op en riep, mevrouw. 

Miss Otis vindt het jammer dat ze niet kan lunchen. 

Het spijt Miss Otis dat ze vandaag niet kan lunchen. 

  

  

CLARON 

Bedankt. 

  

Claire en ik hebben alle stukken uitgekozen die jullie vanavond zullen horen: Claire 

koos de Franse stukken en ik koos de jazzstukken, min of meer. Sommige van onze 

keuzes zijn puur muzikaal, sommige zijn gebaseerd op de woorden en andere zijn 

stukken die direct te maken hebben met Ada Bricktop. 

En dit alles is echt gericht op de prachtige kruisbestuiving die voortkwam uit elke 

"culturele migratie", 100 jaar geleden, met Ada Bricktop en nu met mij en jou. 

Want je moet weten dat dit het ding is dat ons muzikaal samenbracht: zij wilde meer 

leren over Amerikaanse muziek en ik wilde meer leren over Franse muziek. En in dit 

project zochten we naar stukken die laten zien hoe de twee werelden zich 

vermengden. 

  

CLAIRE 

 Ja, er zijn een aantal verborgen of zelfs heel zichtbare verbanden tussen de 

partituren die we hebben gekozen. Een frappant voorbeeld van Satie en ragtime... 

die u later zult horen. Voor Carte Postale van Poulenc ligt het verband in de tekst: À 

Misses Cole Porter. 



In Avant le cinéma (Voor de cinema) evoceert Poulenc de bizarre evolutie van de 

kunsten in de tijd van Apollinaire. Het lijkt erop dat de kunst van het toneel, inclusief 

cabaret, naar een inferieure rang is gedegradeerd. De cinema overschaduwd plots 

poëzie, muziek, en de podiumkunsten. 

AVANT LE CINEMA 

En dan vertrekken we vanavond 

Au cinéma 

  

Artiesten die dit doen 

Zij zijn niet langer degenen die de Schone Kunsten cultiveren  

Zij zijn niet degenen die zich met kunst bezighouden 

Poëtische kunst of muziek 

Artiesten zijn acteurs en actrices 

Als wij kunstenaars waren 

We zouden niet zeggen “cinema” 

We zouden zeggen de “ciné “ 

Maar als we oude provinciale professoren waren  

We zouden niet zeggen “cinema” of “ciné”  

Maar “cinematographe” 

Dus, mijn God, je moet smaak hebben.  

POSTZAK 

De schaduw van het zeer zoete wordt hier opgeroepen,  

Lui, speel een treurig deuntje:  

Nocturne of lied in mineur dat zijn hart doet kloppen  

In de schaduwen waar zijn lange vingers een weegschaal laten sterven  

Aan de piano die kreunt als een arme vrouw.  



CLARON 

 Ik stel me vaak vragen over zwarte, Afro-Amerikaanse artiesten uit het verleden die 

lange reizen hebben gemaakt op zoek naar vrijheid, naar expressie. Ik heb het 

bijvoorbeeld over de artiesten die Chez Bricktop bezochten: ik denk aan hoe die 

zwarte mensen een toevluchtsoord vonden in Parijs (en hoe hun muziek weerklonk 

en voortleefde in het Franse artistieke landschap. ). Het oorspronkelijke idee voor 

deze voorstelling was één vraag: waarom heb ik op school nooit over deze mensen 

geleerd? 

Dit is belangrijk! 

Ik nam 100 jaar later dezelfde stap om precies dezelfde reden, om te ontsnappen 

aan het systemische racisme in de Verenigde Staten en om mijn eigen sociale en 

artistieke toevluchtsoord te vinden. 

Dit is mijn verhaal: Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik er niet echt bij hoorde, niet in 

de Amerikaanse cultuur en ook niet in de zwarte subcultuur. Ik was op zoek naar 

mijn plaats. Ik wilde ergens wonen waar ik ten eerste een mens was en ten tweede 

of ten derde een kleur. In 1982 vertrok ik voor een jaar naar Amsterdam. 

Toen ik uit het vliegtuig stapte, voelde het alsof ik thuiskwam, ook al was ik nog nooit 

in Europa geweest. 

Ik was 21 jaar oud. 

Ik ben in Nederland gebleven omdat ik niet volledig hoefde te assimileren, maar mijn 

eigen cultuur kon creëren, waarbij ik me in en uit de Nederlandse cultuur kon 

bewegen. En dit gaf me het gevoel van thuis. 

Racisme komt volgens mij voort uit angst, angst voor het onbekende en angst voor 

wat anders is. Ik heb racisme gevoeld in Europa, maar lang niet zo erg als in 

Amerika... Het land waar ik geboren ben, is gebouwd op ongelijkheid. Ik heb de 

juiste beslissing genomen om hier te blijven. 

Na de moord op George Floyd begonnen mensen in Europa mij als een kleur te 

zien. Ik ben niet boos: het is de tijdgeest. 

Maar eigenlijk treed ik dus in de voetsporen van al die zwarte artiesten die honderd 

jaar geleden naar Europa kwamen, zoals Johnny Mercer, Florence Mills, Langston 

Hughes, Ada Bricktop etc.... 

  

CLAIRE 

...je bent echt een "Verfijnde Dame", nietwaar? 



  

CLARON 

 Wat? Oh, ja, ik ben "Sophisticated Lady"! 

  

VERFIJNDE DAME 

Ze zeggen dat in je vroege leven romantiek kwam 

En in dit hart van jou brandde een vlam 

Een vlam die op een dag flakkerde en uitdoofde 

Dan, met ontgoocheling diep in je ogen 

Je leerde dat verliefde dwazen snel wijs worden 

De jaren hebben je veranderd, op de een of andere manier 

Ik zie je nu 

Roken, drinken, nooit aan morgen denken, nonchalant 

Diamanten glanzen, dansen, dineren met een man in een restaurant 

Is dat alles wat je echt wilt? 

Nee, verfijnde dame, 

Ik weet het, je mist de liefde die je lang geleden verloor 

En als er niemand in de buurt is huil je 

Roken, drinken, nooit aan morgen denken, nonchalant 

Diamanten glanzen, dansen, dineren met een man in een restaurant 

Is dat alles wat je echt wilt? 

Nee, verfijnde dame, 

Ik weet het, je mist de liefde die je lang geleden verloor 

En als er niemand in de buurt is huil je 

Verfijnde dame 



Je huilt 

  

HOMMAGE À HAYDN – Claude Debussy 

  

CLARON 

Ohhhh dat klinkt als jazz... 

CLAIRE 

Heeft u Debussy al herkend? 

Claire speelt opnieuw de eerste maten van Sophisticated Lady. 

CLAIRE 

Ellington of Debussy? 

CLARON 

(hoesten) 

Ada Bricktop zou zeggen Debussellington! 

(voor publiek, serieuzer) 

Ze liep voorop in deze nieuwe transnationale golf die de "Negro vogue" werd 

genoemd, een kruisbestuiving tussen de Franse en Amerikaanse cultuur. 

CLAIRE 

Ravels beste vriend zei: "Het intellectuele Europa had muziek veranderd in een luxe 

spel waarin de rede de sensatie in evenwicht hield; En zwarte muziek stripte de 

hersenen ten gunste van de ingewanden. Het lichaam nam onbeschaamd deel aan 

het gevoel van opwinding dat door deze nieuwe ritmes werd opgewekt. 

Het publiek en de kunstenaars lieten zich meeslepen in deze passage van 

bevrijding, en hervonden gedurende enkele uren de vleselijke opwinding, de 

nostalgie van een primitieve, vergeten natuur. 

  

CLARON 



Maar om deze culturele toe-eigening te ondermijnen, namen de zwarte mensen de 

controle terug over de representatie van deze stereotypen, kijk maar naar Josephine 

Baker met haar bananenrok... Ze steekt de draak met de blanke blik op de zwarte 

cultuur. 

 En Bricktop ging nog een stap verder. Ze positioneerde zichzelf als een gewiekste 

"zakenvrouw" die gebruik maakte van de blanke fascinatie voor Jazzcultuur door een 

kleine markt te creëren en te onderhouden waar ze haar eigen blootstelling perfect 

kon controleren. Neem bijvoorbeeld de Charleston, een dans die ze leerde aan alle 

rijken in Parijs. Ze gebruikte deze dans niet alleen om de fascinatie van haar blanke 

klanten te bevredigen, maar ook om haar autonomie en merk te vestigen. 

CLAIRE 

Ja. Cole Porter liep eens het cabaret binnen en bestelde een fles wijn. "Meisje, kun 

je de Charleston doen?" vroeg hij. Ja, zei ze. En toen ze de nieuwe dans 

demonstreerde, riep hij uit: "Wat een benen! Wat een benen!" 

CLARON 

Ze was een genie. Je moet onthouden dat ze een zwarte vrouw was in een blanke 

wereld, een zwarte vrouw in een blanke wereld. 

 

Maar nu is het tijd om jullie voor te stellen aan een andere vriend van ons, of 

eigenlijk twee vrienden, die we hier vanavond hebben uitgenodigd, bij Chez-Bricktop, 

zij zijn... 

  

CLAIRE 

Wacht, Claron, zeg het niet! 

  

CLARON 

Oké, eens kijken of je zelf kunt raden wie het zijn, of in ieder geval één van hen! 

Luister maar eens... 

  

TCHA (voice-over) 

Django Reinhardt toen hij begon met spelen 

In het begin speelde hij op de populaire plekken in Parijs. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charleston_(dance)
https://en.wikipedia.org/wiki/Charleston_(dance)


Dus dat was Musette, hij speelde banjo en gitaar. 

En op een gegeven moment moet hij een paar 78-toerenplaten hebben gehoord van 

Early American Jazz, Louis Armstrong denk ik, Hot Five 5, Hot Seven, wat er ook 

begon door te dringen in Europa en hij was weggeblazen omdat hij zichzelf leerde 

hoe dit te spelen, maar uiteindelijk was iedereen autodidact in het begin van de jazz. 

CLARON 

En, heb je het geraden? Wie zijn het? 

CLAIRE 

Degene die aan het woord is, is de grote musicus... 

  

CLARON 

Tcha Limberger, een van de meest veelzijdige muzikanten die ik ken. 

  

CLAIRE 

En kun je de andere raden? 

  

CLARON 

Oh ja! En hij had het, je raadt het al, over Jean Reinhardt, beter bekend onder zijn 

bijnaam Django, een Roemeens-Belgische jazzgitarist en componist. Hij was een 

van de eerste grote jazztalenten die in Europa opkwamen en werd geprezen als een 

van de grootste ambassadeurs van de jazz. 

En nu zul je een stukje horen... 

  

CLAIRE 

... een liedje uit 1929 van Thomas "Fats" Waller, die bevriend was met Bricktop. 

  

CLARON 

https://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Fats_Waller
https://en.wikipedia.org/wiki/Fats_Waller


Het nummer is natuurlijk Ain't Misbehavin', hier gespeeld door Tcha, Benji, Vili en 

mij. 

  

  

  

NIET MISDRAGEN 

Niemand om mee te praten 

Helemaal alleen 

Niemand om mee te wandelen 

Maar ik ben blij op de plank 

Ik misdraag me niet 

Ik bewaar mijn liefde voor jou 

Ik weet het zeker 

Degene van wie ik hou 

Ik ben klaar met flirten 

Ik denk alleen aan jou. 

Ik misdraag me niet 

Ik bewaar mijn liefde voor jou 

Zoals Jack Horner 

In de hoek 

Ga nergens heen 

Wat kan mij dat schelen? 

Jouw kussen zijn het wachten waard 

Geloof me 

Ik blijf niet laat weg 



Kan me niet schelen om te gaan 

Ik ben ongeveer acht uur thuis 

Alleen ik en mijn radio 

Ik misdraag me niet 

Ik bewaar mijn liefde voor jou 

Zoals Jack Horner 

In de hoek 

Ga nergens heen 

Wat kan mij dat schelen? 

Jouw kussen zijn het wachten waard 

Geloof me 

Ik blijf niet laat weg 

Kan me niet schelen om te gaan 

Ik ben ongeveer acht uur thuis 

Alleen ik en mijn radio 

Ik misdraag me niet 

Ik bewaar mijn liefde voor jou 

  

  

CLAIRE 

 Claron? 

  

CLARON 

Ja? 

  



CLAIRE 

 Ik moest denken aan de tijd dat Chez Bricktop zijn deuren sloot vanwege financiële 

instabiliteit. Bricktop werd weer een rondreizende cabaretier. 

CLARON 

Ja en ze vond werk, zowel in Parijs als in Cannes, en werkte zelfs samen met 

Django Reinhardt en Stephane Grappelli, maar ze zou nooit meer de glamour van 

Parijs in het jazztijdperk heroveren. 

CLAIRE 

 Ze had veel moeite om haar toekomst te plannen: "Ik besefte dat ik nergens heen 

kon," schrijft ze. "Ik had mijn hele carrière opgebouwd en een aanzienlijk deel van 

mijn leven in Frankrijk gewoond. Het was mijn thuis geworden." 

CLARON 

In zekere zin een tegenovergestelde weg dan de jouwe, Claire, in ieder geval 

geografisch gezien. Waarom heb je Frankrijk verlaten? 

  

CLAIRE 

Ik heb Frankrijk om verschillende redenen verlaten, maar de belangrijkste reden was 

muziek. 

  

CLARON 

Vertel me meer. 

  

CLAIRE 

Ik besloot te gaan studeren aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel waar ik 

een heel andere pedagogie ontdekte. Een pianoschool gebaseerd op de 

ontwikkeling van elke enkelvoudige persoonlijkheid, en waar de sacralisering van het 

formaat niet het doel was. 

En op het moment dat ik een groot liefhebber van historische piano's was, was 

België in die tijd het centrum van onderzoek over dit onderwerp. En voilà: ik speel 

vanavond op mijn piano Erard uit 1920. 

Op 24-jarige leeftijd verliet ik Frankrijk voor België. 



Ik ontdekte een rijke en ruimdenkende cultuur, echt open voor de internationale 

wereld. Maar mijn reis is niet altijd zo gemakkelijk geweest als je zou denken. Expat 

zijn betekent leven zonder voetstuk, zonder te kunnen rekenen op een onzichtbaar 

geërfd netwerk dat je helpt... Alles moet opnieuw worden opgebouwd.  

CLARON 

Ja, ik ken dit maar al te goed. En toen ontmoetten we elkaar! 

  

CLAIRE 

Ja. 

CLARON (voor publiek) 

Onze eerste bijeenkomst was bijna 30 jaar geleden voor een opname van 

Buxtehude-cantates. 

Claire was de repetitor en ik was een van de solisten. 

CLAIRE 

Wauw... Claron's stem; zo puur..., en meteen ontdekte ik dat ze een aardig mens 

was. 

CLARON 

Het was haar "delicate afstandelijkheid"... de manier waarop ze sprak. Maar ook dat 

ze een zeer gevoelige en intelligente muzikante was. Ras speelt geen rol in onze 

vriendschap. Het zijn eerder onze culturele verschillen die deze vriendschap 

spannend en verrijkend maken. 

  

BEAU SOIR 

Als de zon schijnt, zijn de rivieren rozengeur en maneschijn, 

En laat een lauwe huivering over de korenvelden gaan,  

Een advies om gelukkig te zijn lijkt uit dingen voort te komen  

En op te stijgen naar het verontruste hart. 

Een advies om te genieten van de charme van het in de wereld zijn 

Maar we zijn jong en de dag is mooi 

Want we gaan weg 



Zoals het gaat: 

Zij naar de zee, 

Wij naar de graftombe 

  

CLARON  

Hoor je Ellington? 

  

OH LADY BE GOOD – George Gershwin 

  

CLARON 

 Claire, wat is nu de juiste term in Frankrijk? Mag ik "nègre" zeggen? 

CLAIRE 

Nee, niet meer. Nu is het..: "noir"! 

CLARON 

"Noir"... ok, maar ik hoor mensen ook zwart zeggen? Dus, kan ik zeggen "je suis 

"black"? 

CLAIRE 

Ja, omdat jij het bent die het zegt. 

CLARON 

Ja, het is net andersom, mensen in Amerika zeiden vroeger "coloured" of "nigro"... 

Maar dat mag je niet meer zeggen. Ik gebruik de term zwart, maar sommige mensen 

geven de voorkeur aan "african-american".  Ik zeg dat ik zwart ben... 

CLAIRE 

En hoe zit het met "zigeuner"? 

CLARON 

Dat is een goede vraag. 

CLAIRE 



We zeggen "tzigane" om muziek te beschrijven... 

CLARON 

En voor mensen? Denk eens aan Tcha. Hoe zou je hem omschrijven? 

CLAIRE 

Je moet het hem vragen. 

CLARON 

Hij is Manouche, maar hij noemt zichzelf "Gipsy", net zoals ik mezelf "zwart" noem. 

Ada Bricktop haatte de term "zwart", ze stond erop om "neger" genoemd te worden, 

zelfs in de jaren 70 tijdens de “Black power” beweging. 

CLAIRE 

In de tijd van Poulenc werd het bijvoorbeeld niet als pejioratief beschouwd om een 

stuk "Rapsodie nègre" te noemen... 

CLARON 

Moeten we nu zeggen "Rapsodie noire"? 

CLAIRE 

Soms kunnen woorden dissonant, beangstigend en verontrustend zijn... 

CLARON 

Totdat ze hun gevoel verliezen... 

  

CLAIRE 

Zelfs als ze dat hadden. 

CLARON 

Een diepe, bijna schreeuwende betekenis, in de vorm van een enigma... 

CLAIRE 

Zoals AOUA? 

CLARON 



AOUA is een schreeuw... een woeste schreeuw, een schorre dissonante schreeuw 

waar je bloed koud van wordt... 

  

AOUA 

Pas op voor blanke mensen,  

bewoners van de rivier. 

De tijd van onze ouders, 

blanken komen van dit eiland; 

En zij zeiden tot hen: Hier is land,  

Laat uw vrouwen ze cultiveren.  

Wees rechtvaardig, wees goed,  

en word onze broeders.  

De blanken beloofden, en toch  

Ze maakten verschansingen.  

Er verrees een dreigend fort;  

Donder werd hersteld 

in koperen monden;  

Hun priesters willen ons  

een God die we niet kennen; 

Eindelijk spraken ze  

Gehoorzaamheid en slavernij:  

Niet de dood! 

Het bloedbad was lang en verschrikkelijk; 

maar, ondanks het vuur dat ze vormden, 

en verpletterde hele legers,  



Ze werden allemaal uitgeroeid.  

Pas op voor blanke mensen!  

We hebben nieuwe tirannen gezien, 

Met meer kracht en meer volk, 

hun paviljoen aan de rivier te planten: 

De hemel heeft voor ons gevochten;  

Hij heeft de regens op hen doen vallen,  

Stormen en ventilatieopeningen. 

Ze zijn niet meer, en we leven vrij. 

Pas op voor blanke mensen!  

bewoners van de rivier. 

  

BERTRAND BELLIN (voice-over) 

Ik vind dat het stuk van Ravel de grenzen heel ver verlegt in zijn hardheid, in het vermogen 

dat we kunnen hebben om het te ontvangen, om het te ontvangen. Ik weet niet wat het op 

dat moment voor een gemiddelde luisteraar had kunnen uitdrukken, maar het is waar dat dit 

stuk nog steeds moeilijk is, denk ik. Het is best moeilijk. Dus als je naar de partituur kijkt, op 

hetzelfde moment dat het wordt gespeeld, is de partituur erg mooi. Er staan veel bordjes op 

de pagina. We zien de immense uitwerking, en toch presenteert het zich uiteindelijk als een 

nogal gewelddadig iets. Ik denk dat het geweld dat het bevat, deze partituur en deze muziek, 

Ravels manier is om misschien te proberen het geweld te begrijpen of te voelen dat in de 

tekst zit, die wordt gezongen. Een tragisch gedicht over de levensomstandigheden van 

mensen die aan de andere kant van de wereld worden uitgebuit door een Franse regering.  

  

CLARON 

Het was de stem van Bertrand Belin, een andere dierbare vriend, een groot Frans 

muzikant en schrijver, eregast op onze "Chez Bricktop".  

CLAIRE 

 En hier is eindelijk onze Satie en zijn ragtime,  



Laten we naar Chochotte gaan. 

  

CLARON 

Beïnvloed door "The King of ragtime" Scott Joplin. 

  

CLAIRE 

Het is een cabaretlied dat hij schreef zoals anderen, enigszins gedwongen om zijn 

brood te verdienen in de cabarets van Montmartre.  

CLARON 

Montmartre werd in die tijd het "Harlem van Parijs" genoemd... 

  

CLAIRE 

Dat gezegd hebbende, dit nummer was een groot succes!  

'Zullen we gaan, mijn Chochotte?'  

CLARON 

Oui. 

  

ALLONS Y CHOCHOTTE  

 

CLARON 

Toen Ada Bricktop voor het eerst van New York naar Parijs verhuisde om bij Le 

Grand Duc te gaan werken, schrok ze zo toen ze zag hoe klein de club was dat ze 

begon te huilen. Ze werd getroost door de jonge man die de afwas deed en dat 

bleek Langston Hughes te zijn. 

CLAIRE 

 En op dat moment was hij nog niet de bekende dichter die hij zou worden, maar hij 

was echt heel aardig. 

CLARON 



Ja. Hij bracht haar soep en zat bij haar tot ze zich beter voelde, en de twee werden 

vrienden. Later zei Langston over haar: "Je vond Ada meteen aardig, ze vond 

iedereen aardig en zorgde ervoor dat iedereen haar aardig vond. ... . . Bricktop was 

gewoon een goede oude meid van het soort dat mensen 'gewoon' noemen... 

Bricktop was de toast van Montmartre, met hertogen en prinsen aan haar tafels". 

CLAIRE 

 Dat de poëtische reus Langston Hughes zo goed over je spreekt is al een prestatie 

op zich, nietwaar? 

CLARON 

 Ja, maar daar stopte Bricktop niet. Ze bleef in die club werken en bleef de mensen 

die ze ontmoette charmeren, waaronder Scott F. Fitzgerald, die er altijd trots op zou 

zijn dat hij een van de eersten was die haar ontdekte voordat ze beroemd was, en 

zei: "Mijn enige aanspraak op roem is dat ik Bricktop ontdekte vóór Cole Porter." 

CLAIRE 

 En Cole Porter, de beroemde liedjesschrijver, kwam kort daarna, en hun 

vriendschap duurde een leven lang. Zij was zijn ster, niet echt een geruïneerd 

meisje... 

CLARON (lachend) 

 Oh, nee, dat was ze niet, echt niet. 

En nu Ruined Gal, geschreven door mijn held Theo Loevendie, op tekst van 

Langston Hughes. 

  

Verwoest meisje 

Staande bij de eenzame rivieroever 

Nadat de boot weg is, 

O, vermoeid ben ik  

Ik zal niemands bruid zijn 

Want ‘t is allang verkeerd gegaan. 

  

Staand bij de vermoeide rivier 

Als de boot binnenkomt, 



O, eenzame ik 

Zal niemand ontmoeten 

Want ik heb geen vriend. 

  

Aan de rand van de vermoeide rivier 

De nacht valt. 

Is niets voor een geruïneerde meid 

Maar spring overboord en verdrink. 

  

O, de eenzame rivieroever, 

O, het slechte water. 

Verdomde ziel van mijn zwarte oude moeder 

Om ooit een dochter te hebben. 

  

CLAIRE 

 En weet u, dames en heren, we willen graag... hoe zal ik het zeggen? 

CLARON 

 Om op te roepen... 

CLAIRE 

 Ja... om... je voor te stellen aan de echte, authentieke Ada 

CLARON 

 Beatrice 

CLAIRE 

 Koningin Victoria 

CLARON 

 Louise Virginia 

CLAIRE 

 Smith, 



CLARON 

 beter bekend als 

CLAIRE EN CLARON 

Bricktop! 

CLAIRE 

 Ben je klaar Claron? 

STEM VAN DE OMROEPER 

 Madame Bricktop, uw echte naam is Ada Smith, maar de hele wereld kent u als 

Bricktop. Wat betekent dat, is het een bijnaam? 

KLAROEN/BAKSTEEN 

Want toen ik geboren werd, had ik rood, rood haar. Mijn moeder was blond, net als 

jij. En toen ik aankwam, kwam ik aan met dit rode, gouden haar. 

In Chicago, toen ik erg jong was, wel, de eerste grote sterren die ik me herinner in 

de jazz in die tijd kwam naar Chicago, King Oliver uit New Orleans. 

En samen met King Oliver arriveerde een heel jonge, misschien 18 jaar oude, de 

grote Louis Armstrong. En toen gingen we natuurlijk verder en Louis Armstrong werd 

de koning van dit alles. In die tijd werkte ik ook voor de toenmalige wereldkampioen, 

de bokser Jack Johnson. 

  

OMROEPERSSTEM 

Heeft u ooit Jelly Roll Morton ontmoet? Kun je ons daar iets over vertellen? 

  

KLAROEN/BAKSTEEN 

Hij speelde piano voor me in Chicago en daarna in Californië. 

  

OMROEPERSSTEM 

En u introduceerde de Charleston in Parijs, nietwaar?  

Ja, schat. Ik ben degene die de Charleston in Europa heeft geïntroduceerd. Dat was 

in 1924. Sindsdien, ik bedoel, de Charleston, hebben we veel andere dansen 

gedaan, maar ik heb het geïntroduceerd omdat in 1923 het eerste jaar in Amerika 



was. Dus toen ik in 1924 naar Europa kwam, was ik de eerste die het introduceerde. 

En ik introduceerde het aan iedereen. 

Zelfs de God liefhebbende, dikke Aga Khan en de Prins van Wales. En iedereen 

leerde die. 

Nou schat, je moet niet vergeten dat juffrouw Tanguette de mooiste voeten en benen 

ter wereld had, totdat ik kwam. 

En toen ik aankwam, schreven ze in het dagboek, geen juffrouw Tanguette, een 

klein mulatto meisje dat in Momad zong met de mooiste voeten. 


