
De laatste… 

Man 1(Pieter) ligt op bed (donker en stil), man 2 (Frank) komt binnen (met mondmasker): Wordt in 

eerste instantie niet opgemerkt door Pieter. 

Frank:  
Dag Pieter 
 
Pieter: 
Uhh, wie is daar...? 
 
Frank: 
Ik had gehoord dat je hier lag en ik dacht laat ik eens gaan kijken hoe het met je gaat. Uhh… Hoe gaat 
het met je? 
 
Pieter: 
Jezus, nu hoor ik wie je bent, Frankie uit de kroeg! Dat is godverdomme mooi man dat je er bent! (bij 
de woorden Jezus en GVD krimpt Frank ineen) 
 
Frank: 
Ja, ik ben ook blij je weer te zien maar zou je de naam van de Heer niet ijdel willen gebruiken, 
alsjeblieft? 
 
Pieter: 
Hè, hoezo? Ben jij zo in de Heere? Pas dan maar op dat de heren straks niet in jou zijn als je langs de 
Venice loopt… (Lacht hardop, gaat over in een hoestbui) Maar zet dat maskertje maar af hoor, het is 
niet besmettelijk en ik kan je niet zien lachen zo.. 
 
Frank (doet masker af en vervolgt met ernstig gezicht):  
Hoe gaat het nou met je? 
 
Pieter: 
Nou ja, ik kan wel goed zeggen, maar de waarheid is wel dat ik aan mijn laatste stukje bezig ben hier.. 
 
Frank: 
Ja, ik had al zoiets gehoord… Ben je bang om uhh …over te gaan? 
 
Pieter: 
Overgaan? Ik ben al lang van school hoor Frankie! (lacht weer) 
 
Frank: 
Ik bedoel dat wanneer je na je sterven eeuwig in de nabijheid van God’s liefde mag vertoeven, of 
denk jij daar nooit aan? 
 
Pieter: 
Daar heb ik wel eens aan gedacht maar daar heb ik nooit in geloofd! Ik ben wat jij waarschijnlijk een 
ongelovige zou noemen. Ik ben overtuigd atheïst. Het is voor mij heel simpel, ik ben ooit geboren 
zonder mijn toestemming, ik ga straks weg zonder mijn toestemming en tussen die twee 
gebeurtenissen in moet het dan allemaal gebeuren, want daarna is het afgelopen en weet ik niets 
meer, net als voor mijn geboorte….. 

https://www.encyclo.nl/begrip/atheïst


Maar, nogmaals fijn dat je bent gekomen, maar waar zijn de anderen van de stamtafel?, Guido, Jan, 
Gaab en Rogèr? En hoe wist jij dat ik hier lag? 
 
 
Frank: 
We zijn allemaal gebeld door ene Kees, die vertelde dat hij een geestelijk verzorger in dit hospice is 
en dat jij hem blijkbaar een keer had gevraagd om ons te vertellen dat het niet goed ging met je en 
dat je ons nog wel eens zou willen zien. Dus, hier ben ik! 
 
Pieter: 
Dat vind ik echt super van je!..., en de anderen? 
 
Frank: 
Dat weet ik niet precies, iedereen uhh… heeft het misschien erg druk en….uhh….  
 
Pieter: 
…..  Nou ja, maakt niet uit, jij bent er en dat vind ik top! 
 
Frank: 
Hoe lang… denken ze dat je nog hebt? 
 
Pieter: 
Joh, dat zeggen ze niet precies. Nog een paar dagen, hooguit weken … Maar als het te lang duurt heb 
ik  gelukkig de euthanasieverklaring ook nog.  
Hoewel ik eerlijk gezegd niet weet of ik het dan durf, Omdat er dan echt een van tevoren vastgelegd 
moment van afscheid is. En dat lijkt me toch erg moeilijk. Waarschijnlijk voel ik dan misschien meer 
voor palliatieve sedatie, gewoon gaan slapen en nooit meer wakker worden.  In ieder geval is het 
binnenkort echt wel afgelopen, klaar, over en uit! 
 
Frank: 
Euthanasie? Maar dat gaat in tegen het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan!.  
En over dat het straks dan allemaal afgelopen is…. Ja hier op aarde wel. Maar het hoeft nog niet te 
laat te zijn en…. 
 
Pieter: 
(geaggiteerd en met stemverheffing) Hé Frankie, nou moet je even goed luisteren! Ik begrijp dat het 
voor jou blijkbaar belangrijk is om jouw geloof en overtuiging met mij te delen maar doe dat 
alsjeblieft niet want anders krijgen we misschien nog ruzie en daar heb ik dus helemaal geen zin in. 
 
Frank: 
Ja, maar als je je nu nog zou bekeren dan zien we elkaar straks weer en…. Ik… ik wil je niet missen. 
 
Pieter: 
Ik weet iets beters, laten we dȧt doen wat we al zo vaak gedaan hebben samen, kijk maar eens in dat 
kastje… 
 
Frank: 
Kijkt in het kastje en haalt daar een fles whisky en twee glazen uit. Zo, een 12 jaar oude 
Cragganmore! Dat is lekker spul! Maar mag je dat wel hebben?… 
 
 
Pieter: 



Och, ik kan er hooguit aan dood gaan…. En ik heb hem altijd bewaard voor een speciale gelegenheid. 
En dit is best speciaal, toch? 
 
Frank: 
Ja, vind ik ook. (ze proosten) Slàinte! (spreek uit Slontje) (ze drinken in stilte)  
 
<soort timelapse naar enkele borrels later> 
 
Frank: 
Nog ééntje dan… op één been, of in dit geval drie ... kun je niet lopen 
 
Pieter: 
Nou dat kan ik toch al een tijdje niet meer…  
 
Frank (aangeschoten): 
Ja, echt mooi kut dat je het nou van die klereziekte gaat verliezen. 
 
Pieter (ook aangeschoten) : 
Zei jij nou kut?? Pas op hoor jongen! (wijst naar boven) Zometeen gaat het nog bliksemen… 
Maar verliezen?, ik kan nooit verliezen want als ik doodga gaat die ziekte ook dood. Dat lijkt me dus 
een gelijkspel! Een duidelijk drietje op het totoformulier. 
 
Frank: 
Zullen we de laatste pakken? 
 
Pieter: 
Strak plan, mijn allerlaatste dan…. 
 
(de borrels worden in stilte opgedronken en Frank loopt naar de deur, draait zich om en kijkt naar 
Pieter) 
 
Pieter: 
(maakt een soort saluerende beweging) 
Morituri te salutant… zij die gaan sterven groeten u! 
 
Frank: 
Ja jongen, het ga je goed, ik zal je missen en... tot ziens! 
 
Frank sluit de deur 
 
Pieter prevelt tegen zichzelf:  
Ja maat, Ik zal jou ook zeker missen maar tot ziens?  
Nee, dat dacht ik dus niet… 
 
<donkerslag> 
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